
 
 





 
 

Lux Mundi 
Programma 

Vieren, Leren en Dienen 
1e half jaar 2025 

 
Het nieuwe jaar is begonnen. Ook in 2025 bent u en ben jij elke zon-
dagmorgen welkom in Lux Mundi. En ook worden er in het 1e 
halłaar van 2025 weer verschillende avondvieringen en samenkom-
sten georganiseerd. 
 
In dit programmaboekje kun je alvast zien wat er zoal voor vieringen 
zijn gepland. Verder vind je een aantal doordeweekse acƟviteiten. 
Alles in het teken van Vieren, Leren en Dienen. Van koffieochtenden 
en Kerkenpad tot Geloven in popmuziek, een serie Leerdiensten en 
de Idohat wake. 
 
Een gevarieerd programma. Voor ieder wat wils. 
 
Welkom in Lux Mundi! 
 
======================================================== 
 
Voor vragen en suggesƟes over het programma:  
 

Zondagavonden: Rob van der Wal, wal5@xs4all.nl  
Werkgroep Leren: Liesbeth Koen, liesbethkoen23@gmail.com 





 
 

Zondagavondprogramma  
 
 
 

19 januari   19.30 u Avondgebed 
 
2 februari   19.30 u Geloven in popmuziek met Corjan  
     Matsinger 
9 februari   16.00 u Kliederkerk 
16 februari  18.30 u Leerdienst met dr. J van Eck  
23 februari  18.30 u Leerdienst met dr. A. van der Dussen 
  
2 maart  18.30 u Leerdienst met ds. A. Noordam  
16 maart  18.30 u Schuif maar aan 
23 maart   18.30 u Dichter bij het Lied met ds. Erick  
     Versloot 
 

11 mei   18.30 u Heilig Avondmaal met ds. M. Bassa 
18 mei  18.30 u Idahot wake  
 
Juni   —  Kerkenpad 
 



 

Koffieochtenden in Lux Mundi 
Tweede donderdag van de maand 
 
Op de tweede donderdag van de maand staat de deur van de Protes-
tantse gemeente Lux Mundi open om gezellig een kopje thee of koffie 
te komen drinken met wat lekkers erbij. 
 

Vanaf half 11 bent u van harte welkom! 
 

Wanneer? 
9 januari 2025 
13 februari 2025 
13 maart 2025 
10 april 2025 
8 mei 2025 
12 juni 2025 
10 juli 2025 
14 augustus 2025 



 

Avondgebed 
Zondag 19 januari 
aanvang 19.30 u 
 
Van 19 tot en met 26 januari is de jaarlijkse oecumenische Week van 
Gebed voor de eenheid van christenen. In het avondgebed van 19 ja-
nuari sluiten we hierbij aan met korte lezingen, gebeden, sƟlte en 
muziek. Het avondgebed duurt een klein half uur en heeŌ een versƟld 
en inƟem karakter. We beginnen en eindigen het avondgebed in sƟl-
te. Na afloop is er koffie en thee.  



 

Heilige Herrie, Geloven in popmuziek en TOP2000 
Zondag 2 februari 
aanvang 19.30 u  
 
God duikt vaker op in je afspeellijsten dan je zou denken. In een infor-
maƟeve popquiz nemen muzikant Jorn en auteur Corjan je mee op 
een muzikale en spirituele reis door de Top2000. Jorn speelt live-
muziek en Corjan vertelt verhalen, draait fragmenten van liedjes en 
geeŌ achtergrondinformaƟe 
bij songs die op de hemelpoort 
kloppen. Je bent welkom voor 
een muzikale avond vol plezier, 
ontmoeƟng, waardevolle info, 
verwondering en gezelligheid.  
 
Corjan Matsinger is auteur van 
het boek 'Heilige Herrie' en de 
POPBIBLE, een overzicht van 
1001 popsongs die de Bijbel 
raken. Corjan is voorganger en 
docent godsdienst. Hij organiseert met wat muzikale vrienden (zoals 
Jorn!) regelmaƟg kleinschalige popquizzen voor studenten, fesƟval-
gangers en andere muzieklieĬebbers.  
 
Jorn den Hertog is studentenpastor met een passie voor (pop)muziek. 
Hij is steeds op zoek naar nieuwe woorden en vormen voor geloven en 
laat zich graag verwonderen door creaƟviteit en muziek.  
  



 

Kliederkerk 
Zondag 9 februari 
16:00—18:00  
 
Samen ontdekken, samen vieren, samen eten: Ɵjdens Kliederkerk 
staat een Bijbelverhaal of Bijbels thema centraal. Deze verhalen 
worden op een creaƟeve wijze ontdekt en verwerkt. Dit doen we 
door middel van samen te knutselen, te kleuren, te luisteren, acƟvi-
teiten te doen en te vieren.  
 
Dus kom allemaal naar Kliederkerk om er samen iets moois van te 
maken. Vanuit het ene middelpunt natuurlijk: dat God van ons 
houdt en er is voor iedereen.  
 
 



 

Drieluik van leerdiensten: Over het jaarthema 
‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk 
Zondag 16 februari dr. J van Eck, Lexmond 
Zondag 23 februari  dr. A. van der Dussen, Vlijmen 
Zondag 2 maart   ds. A. Noordam, Dordrecht 
Aanvang telkens 18:30 u 
 
‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’ is het jaarthema 
van de Protestantse Kerk. Scriba René de Reuver zegt daarover: 
“We bidden om de komst van het koninkrijk van God. Tegelijkertijd 
weten we door het woord van Jezus dat het koninkrijk nabij is, on-
der ons, hier en nu. Het is overal waar Jezus zich laat vinden en wij 
ons door Hem laten vinden. Dit vraagt om de levenskunst van 
scherp zien en onderscheiden waar het op aankomt. Zoals Paulus 
zegt: ‘Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het 
kwade door het goede.’ Deze levenshouding daagt ons uit om ‘als 
nieuw’ te leven. Door te bidden, te zingen, te vieren en het goede 
te doen voeden we deze hoopvolle levenshouding.” 
 
MarƟjn Borsje zal in alle 
drie de diensten een 
muzikale bijdrage leve-
ren. 



 

‘SCHUIF MAAR AAN’ 
Zondag 16 maart  

aanvang 18.30 u 

 

  
 

Een broodmaalƟjd waar iedereen welkom is. 

 

We eten samen en hebben Ɵjd om met elkaar 

in gesprek te gaan. 

 

We nodigen u van harte uit! 
 

Breng gerust iemand mee. 

Iedereen is welkom! 



 

Dichter bij het lied   
Zondag 23 maart,  
aanvang 18.30 u 
 
Een dienst met ds. Erick Versloot. Elk jaar weer een bijzondere 
dienst, waarin Erick Versloot zelf orgel en piano speelt. Samen zin-
gen en luisteren we naar bekende en minder bekende bijbelse lie-
deren. Een avond met liederen, uitleg en teksten rondom kansen 
en orgel.  



 

Heilig Avondmaal   
Zondag 11 mei,  
aanvang 18.30 u 
 
Twee keer per jaar vieren we het Heilig Avondmaal in een avond-
dienst. In het voorjaar wordt dit in de avonddienst van 11 mei ge-
vierd.  
 
Ds. M. Bassa gaat voor in deze dienst. Een ieder is welkom dit mee te 
vieren.   



 

IDAHOT-wake 
Zondag 18 mei 
aanvang 18.30 u 
 
Op 17 mei is het InternaƟonale 
Dag tegen Homofobie en Trans-
fobie (IDAHOT). Op 18 mei orga-
niseert Lux Mundi een wake 
(avondgebed) om het geweld en de discriminaƟe waar LHBTI’s 
(Lesbisch Homoseksueel Biseksueel Transgender Intersekse-
personen) wereldwijd, binnen en buiten de kerk, onder lijden te 
gedenken. Sinds enige jaren organiseren kerken in Ɵentallen Euro-
pese plaatsen IDAHOT-wakes. Sinds 2017 parƟcipeert Lexmond en 
ook dit jaar is er weer zo’n avondgebed in ons dorp.  
 
In Lux Mundi worden in sƟlte en in woorden, met liederen, lezin-
gen, gebeden en getuigenissen van LHBT’s zelf de slachtoffers van 
geweld en discriminaƟe herdacht. Gezamenlijk wordt het vertrou-
wen uitgesproken dat onder de hemel ruimte voor iedereen is, zon-
der onderscheid. Met de IDAHOT-wake wil de werkgroep de hoop 
levend houden dat die ruimte er eens in de hele wereld zal zijn.  
 
Meedenken of meehelpen? Ligt deze themaƟek je na aan het hart 
of heb je er in je persoonlijke leven mee te maken en wil je bijdra-
gen aan de voorbereiding of uitvoering van deze wake? Neem dan 
contact op met Wilco van Snippenberg via 06-48472778 of 
cwjvs@hotmail.com. 



 
Kerkenpad 
Juni 
 
Eind juni, als de dagen lekker lang zijn, hopen we weer op Kerken-
pad te gaan. We bezoeken een mooie kerk in de buurt, zo mogelijk 
op de fiets, maar voor vervoer met de auto wordt uiteraard ook ge-
zorgd. Meer informaƟe volgt t.z.t. in Profiel en Brief op Zondag. 




